“De kracht van het gebed ligt in 't volhouden.”
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Woordje van de voorzitter

Beste vrienden van Herman Wijns,

Wanneer dit nummer van Jonge Adel verschijnt,
staan we aan de drempel van Pasen. De
veertigdagentijd ligt bijna achter ons: een periode

van bezinning, eenvoud en herbronning. Het is

telkens opnieuw een weg die ons uitnodigt om te
kijken naar wat echt telt, en om te vertrouwen dat nieuw leven mogelijk
blijft, ook wanneer het nog klein en kwetsbaar is.

In dat licht kijk ik ook naar onze vereniging. In een vorig nummer schreef
ik dat onze vzw op een kruispunt stond. Dat blijft zo, al mogen we
dankbaar vaststellen dat zich intussen enkele nieuwe vrijwilligers hebben
gemeld. Hun bereidheid om mee te dragen is een echte bemoediging.
Mijn welgemeende dank aan hen!

Tegelijk blijft de nood groot. Vele trouwe medewerkers die jarenlang het
hart van onze vereniging vormden, kunnen hun inzet begrijpelijkerwijze
niet meer in dezelfde mate verderzetten. Daarom herhaal ik graag onze
oproep: wie een taakje wil opnemen — klein of groot — helpt ons meer
dan hij of zij misschien vermoedt. Zoals Herman het zelf voorleefde:
trouw in het kleine maakt het grote mogelijk.

Onze vereniging leeft niet van nostalgie, maar van verbondenheid. We
komen samen rond Herman omdat zijn korte leven een blijvende
geloofsgetuigenis is: een leven gedragen door eenvoud, vertrouwen en
liefdevolle nabijheid. Dat zijn geen grote woorden, maar dagelijkse
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keuzes. En precies daarin ligt onze opdracht: samen blijven bouwen aan
een gemeenschap die zorg draagt voor elkaar en voor de
geloofsgetuigenis die Herman ons heeft voorgeleefd.

Op 14 maart vierden we Hermans verjaardag. Het was opnieuw een
moment van dankbaarheid en verbondenheid. Vooruitkijkend willen we
jullie uitnodigen voor de herdenking van zijn overlijden op 30 mei
2026. Die samenkomst blijft een belangrijk ankerpunt in ons jaar: een
gelegenheid om stil te staan bij zijn leven, maar ook om elkaar te
ontmoeten en te ervaren dat Herman nog steeds mensen samenbrengt.
Moge de komende Paastijd ons vervullen met nieuwe kracht en
vertrouwen. Want Pasen leert ons dat waar mensen samen het goede
zoeken, nieuw leven altijd weer doorbreekt.

Een genegen groet en Gods zegen,

Priester Koen Janssen
Voorzitter vzw Vrienden van Herman Wijns




Wat kan Pasen voor ons betekenen?

Als je maandenlang hebt uitgekeken naar het vertrek van de winterse
kou en naar de komst van de eerste lentezon, dan kan Pasen voor je
betekenen: de blijdschap om de pracht van het voorjaar, de bloemen en
de bloesem, het zuivere jonge leven.

Als je maandenlang ziek bent geweest of verdriet hebt geleden, dan kan
Pasen voor je betekenen: het herwinnen van je krachten en de
bemoediging om het leven weer aan te kunnen.

Als je maandenlang hebt getobd om tegenslagen die anderen
veroorzaakten, of erger nog, om miserie die je zelf hebt gezocht of
veroorzaakt, dan kan Pasen betekenen dat je een nieuw begin maakt met
vergeven en vergeten, dat je een streep trekt door het verleden, een
ommekeer maakt, een bekering van jezelf tot God, die de wegen van
ieder van ons volgt in liefde en barmhartigheid.

Als je maandenlang de groeiende zekerheid meedraagt in je broze
bestaan dat het einde in zicht is, dan kan Pasen betekenen — en voor elke
christen is dat de diepste zin ervan — dat Pasen het grote gebeuren van



de opstanding ten leven is, de verrijzenis waarin de Heer Jezus Christus
ons is voorgegaan.

Pasen betekent ook getuigen van je geloof in je contacten met mensen.
Durven zeggen dat Jezus voor ons mensen en omwille van ons heil uit
de hemel is neergedaald, dat Hij voor ons heeft geleden, gestorven is en
verrezen tot eeuwig leven.

Als vrienden van Herman Wijns moeten wij tegenover de mensen — van
wie er zovelen niet geloven in de verrijzenis en het eeuwig leven —
durven getuigen dat er leven is over de grenzen van de dood heen en dat
wij allen geroepen zijn tot het eeuwig geluk bij God in de hemel.

Dat is en blijft de diepste zin van ons mensenleven, voor ieder van ons
persoonlijk. Dat geeft de ware inhoud aan ons bestaan.

Daarom vieren wij Pasen. Daarom vieren wij met grote vreugde en
dankbaarheid de herdenking van de verrijzenis van Christus.

In die zin wensen wij jullie allen een zalig Pasen.

Walter De Vogel




Getuigenis

Een getuigenis van Jason

Toen ik nog heel klein was, was ik constant erg ziek, wel vaak twee a
drie keer per week. Hierdoor kon ik slechts twee dagen per week naar
school. Mijn ma en ik hadden het graf van Herman Wijns ontdekt toen
ik ongeveer 7 jaar oud was. We wisten niets over Herman maar iemand
wees ons daar door om naar het huisje van Herman te gaan. We zijn
daar dan naartoe gegaan. In het huisje werd ons eerst het verhaal over
Herman verteld. Mijn mama zei daarop dat ik constant erg ziek was en
dat de dokters niet konden vinden wat het was. Toen lieten ze mij op
zijn bedje zitten met een hemdje van
hem op mijn schoot. We hebben toen
samen met hen gebeden. Daarna
vertrokken we.

We hadden in het begin niet gedacht

dat er iets zal gebeuren maar de weken passeerden en mijn ouders
hadden niet eens door dat ik ineens niet meer ziek was. Toen we weer
op controle moesten gaan bij de dokter, vonden ze het extreem raar. Ze
hebben nooit geweten wat het was. Enkel speculaties, maar geen enkele
dokter wist wat het echt was. Van toen zijn we altijd naar Herman
gegaan en vaak als we om iets vroegen, gebeurden er dingen die
onverklaarbaar waren. Nog steeds gaan we ernaartoe en we hebben een
vredevol, rustgevend gevoel als we in de kerk zitten.

We zijn eerst door moeilijke situaties gegaan, waar niemand ons mee
kon helpen en waardoor we de hoop verliezen, en dan ontdekten we het
graf van Herman en veranderde ons leven in wonderen.

Jason



Gesprek met een vrijwilliger

We zetten graag een vrijwilliger in
de kijker voor haar meer dan een
kwarteeuw trouwe inzet!

Het moet zowat eind jaren negentig
geweest zijn, toen Brigitte mij voor
het eerst sprak over Herman Wijns.
Ze woont in Merksem en kende
“Hermanneke” al jaren. Ze heeft
zelfs haar oudste zoon naar hem
genoemd. Maar veel meer dan: “het
moet een bijzonder manneke
geweest zijn”, wist ze me toen ook
niet te vertellen.

Maar dat was wel het begin van een
mooi avontuur. Want Herman heeft ons naar zijn graf en huis
getrokken. Toen besefte Brigitte zelf nog niet dat ze héél veel tijd zou
doorbrengen in het herinneringshuis om het werk van de vzw mee
draaiende te houden. Kaarsen versieren, graf mee poetsen wanneer de
vieringen eraan kwamen, koffie maken voor verkleumde mensen die
van het graf kwamen na het gebed, ordenen van prentjes en
tijdschriften, schilderen na een waterbreuk in het huisje, voor het
onthaal zorgen ... Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ze was (en is) een
manusje van alles.

En nu, na meer dan 25 jaar, staat ze nog elke zaterdag in het
herinneringshuis klaar om de mensen te ontvangen en naar hun verhalen
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te luisteren. Zij en Jos, hebben in de laatste moeilijke jaren de vzw recht
gehouden.

Daarvoor kunnen we haar alleen maar dankbaar zijn!

We wensen en bidden dat Brigitte nog vele jaren in goede gezondheid
verder kan werken en dat ze mee de vzw weer tot bloei mag zien
komen.

Alice Dierckx




Yoor onze jonge lezers

Nadat we de vijf tientjes gebeden hebben, is het op vele plaatsen de
gewoonte de rozenkrans af te sluiten met een gebed voor de paus en zijn
intenties (bijvoorbeeld een Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de
Vader), en het Salve Regina. En tot slot natuurlijk een kruisteken.

Vorige keer zagen we de Blijde Geheimen. Op donderdag bidden we
onze vijf tientjes met de Geheimen van het Licht:

1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
Net zoals wij, heeft ook Jezus zich laten dopen. Hij deed dat in een
rivier, wij in de kerk. De hemel opende zich en de Heilige Geest
daalde neer in de vorm van een duif.

2. Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana.
De wijn was op en Maria vroeg aan Jezus om daar iets aan te doen.
Jezus wou nog niet laten zien dat Hij de Zoon van God is, maar
luisterde toch naar Zijn moeder. Hij veranderde water in wijn.

3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering.
Vele mensen volgden Jezus, en Hij legde hun uit hoe ze in het Rijk
van God kunnen komen. Dat gaat alleen als men beter gaat leven en
luistert naar wat God van ons wil.

4. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
Jezus ging met enkele apostelen bidden op de berg. Daar veranderde
hij van gedaante en straalde als de zon. Mozes en Elia verschenen en
praatten met Jezus. De apostelen wisten niet wat ze zagen!
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5. Jezus stelt voor ons de Heilige Eucharistie in.
Bij het Laatste Avondmaal veranderde Jezus brood en wijn voor de
eerste keer in Zijn Lichaam en Bloed. En dat is wat nog elke keer
gebeurt in de Heilige Mis.

S.P.
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Om even stil te worden...

Dit komt recht uit het hart en ik hoop dat velen hier even over
kunnen nadenken...

Velen onder ons mensen zeggen: wij zijn echte christenen, wij zijn zeer
gelovige mensen en bidden dagelijks tot God. Maar dan denk ik soms:
is dit echt wel zo, menen zij dat echt en beseffen zij wel wat het
betekent om echt in God te geloven. Het is niet voldoende om dit even
langs je mond weg te zeggen, je moet het ook uitvoeren wat God jou
heeft opgedragen.

Geloof'is een gift van God. Het geloof is de zekerheid der dingen, die
men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet. Het geloof is een
stok om op te leunen en niet om anderen mee te slaan. Ook hoor ik vele
mensen soms over iemand oordelen en hen veroordelen en dan moet ik
denken aan de woorden die Jezus tegen zijn leerlingen zei, met name
dat ze niet moeten oordelen. Ik citeer hier even: “Oordeel niet, opdat
gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij
geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zult gij weder gemeten
worden. ()" “Vergeef je naaste, dan zal jij ook vergeven worden.” Als
wij ons allen aan deze wijze woorden een beetje zouden houden, dan
zou onze wereld er al veel beter uitzien.
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En ook wat ons gebed betreft
wil ik hier even aanhalen dat
vele mensen mij zeggen: ik
bid alle dagen mijn vaste
gebeden, maar is dit het ware
bidden tot God, dan zeg ik
neen dat is niet voldoende.
Bidden is praten met God,
bidden is een gesprek. Hoe je
dat gesprek voert, is aan jou
en God. God staat overal
Voor open, maar voor ons als
mens is het niet altijd
mogelijk om zich open te
stellen. Ben je op zoek naar
innerlijke rust? De één vindt
die in sport te doen, de ander
achter het stuur van zijn
wagen. Een derde in de stilte van zijn of haar kamer. Wat zeer
belangrijk is, is dat jij de rust zelf ervaart om bij God te kunnen komen
en dat jij dan ongestoord eerlijk kan zijn. Bidden is oprecht. Je bidt
vanuit je hart, open en eerlijk tot een Alwetende God. Doe je niet beter
voor dan wie je werkelijk bent, want God weet hoe je bent, Hij kent al
jouw goede daden. Hij kent ook al jouw zwakheden, je ruzies. Probeer
je ruzies op te lossen voor je gaat bidden en als je dat niet lukt, bid God
dan voor zijn liefde en zijn wijsheid. Dat je Jezus’ vrede in jouw hart
mag vinden en dat je vanuit de vergevende liefde mag leven.

Bidden is ook vragen. Je mag Hem vragen wat jij wilt, maar Hij wil de
interactie met de mens, dat je naar de liefhebbende Vader gaat en het
Hem persoonlijk vraagt. Dat je zijn wijsheid en gezag erkent en weet:
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“Uw wil geschiede”. Bidden is intiem. Je mag al je vertrouwelijke
details vertellen aan een perfecte en begrijpende ouder, je liethebbende
moeder en vader die het beste met je voor heeft. Hij kent je pijn en wil
luisteren naar jouw verdriet. God wil je troosten in je onzekerheid. Aan
Hem mag je al jouw fouten en twijfels eerlijk vertellen. God wil jouw
fouten vergeven, maar Hij wil dat je ze aan Hem persoonlijk vertelt, dat
je ze toegeeft in je hart! God wil ieder mens zijn fouten vergeven.
Daarom vraagt God ook aan jou om je medemens te vergeven. Hij
luistert naar jou.

Bidden is ook luisteren, want God antwoordt! Soms direct in woorden,
soms wat later door een ander mens, dan weer door een confronterende
situatie, of een verklarende droom, of subtiel door een veranderd
gevoel, het herstel van je innerlijke vertrouwen. God werkt in jou! De
Heilige Geest wil je toerusten om in deze wereld te leven. God wil je
helpen om te voorkomen dat je in de problemen geraakt. Maar dan moet
jij wel jouw hart voor Hem openstellen, bid daarvoor... Om te eindigen
wil ik mij nog even uitdrukken met het volgende besluit. Bidden is iets
persoonlijks, het is een interactie tussen jou en God. Moge dit voor vele
lezers een waardevolle boodschap zijn.

Walter De Vogel
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Pinksteren

Met Pinksteren vieren wij het wonder van
Gods nabijheid op een nieuwe en diepgaande
wijze. Waar Kerst spreekt van God mét ons
en Pasen van hoop door de opstanding, daar
spreekt Pinksteren van God in ons. Het is het
feest van de Heilige Geest, het feest van
vervulling, van kracht en van levend geloof.

“ =
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Na Hemelvaart bleven de discipelen achter met een belofte. Jezus had
gezegd dat zij niet alleen zouden blijven, dat de Trooster zou komen. In
gehoorzaamheid en verwachting kwamen zij samen, eensgezind in
gebed. En toen gebeurde het: als een geluid van een geweldige
windvlaag vulde de Geest het huis, en als tongen van vuur rustte Hij op
ieder van hen. Wat begon in stil gewacht, werd een doorbraak van
goddelijke kracht.

De Geest brengt leven waar dorheid is. Hij schenkt troost waar verdriet
woont. Hij wekt geloof waar twijfel knaagt. Hij verbindt mensen over
grenzen van taal, cultuur en achtergrond heen.

In een wereld vol onrust, verdeeldheid en onzekerheid blijft Pinksteren
spreken van hoop. Het vuur van de Geest dooft niet. Het brandt in
harten die zich openen voor Gods leiding. Het fluistert in gebed, het
moedigt aan tot dienstbaarheid, het spoort aan tot liefde en vergeving.

Pinksteren nodigt ons uit om opnieuw te bidden: “Heer, vervul ons met
Uw Geest.” Niet om onszelf groot te maken, maar om Christus
zichtbaar te maken in ons leven. Om licht te zijn waar duisternis heerst.
Om woorden van hoop te spreken waar moedeloosheid de overhand
dreigt te krijgen.

Kom, Heilige Geest, vernieuw Uw kerk en begin bij ons.
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Herdenking

Dit jaar herdenken wij het 85-jarig overlijden van Herman Wijns. De
herdenking vindt plaats op zaterdag 30 mei 2026.

Om 9.45 uur verzamelen wij aan de ingang van het oude kerkhof, waar
Herman begraven ligt (Van Heybeeckstraat 11). Om 10.00 uur vertrekt
de processie over de Bredabaan, langs de ouderlijke woning, richting de
Sint-Bartholomeuskerk (Sint-Bartholomeusstraat 1a).

Om 11.00 uur begint de plechtige Heilige Eucharistie, met aansluitend
het lof. De viering wordt opgedragen door Z.E.H. Ikeobi, vicaris-
generaal van het bisdom Antwerpen. De eucharistieviering wordt mede
muzikaal begeleid door het Chrisko Koor uit Nederland.

Vanaf 13.00 uur vindt elk uur een vertoning plaats van “Het Leven van
Herman Wijns” in zijn voormalige school, het Sint-Eduardusinstituut
(Broeder Frederikstraat 3). Op deze locatie kan men tevens een maaltijd
en drank verkrijgen aan democratische prijzen in de zaal. Daarnaast
zullen er buiten, overdekt, verschillende foodtrucks aanwezig zijn.

Voor de kinderen is er randanimatie voorzien.

Om 16.00 uur bidden wij samen het rozenhoedje aan het graf van
Herman. Op dat moment is er tevens gelegenheid om te biechten.

Het herinneringshuis van Herman (Van Heybeeckstraat 23) zal de hele
dag doorlopend geopend zijn, vanaf 13.00 uur tot in de avond.

Op de verschillende locaties wordt gezorgd voor een parkeerverbod,
zodat bezoekers gratis kunnen parkeren in de daarvoor bestemde
vakken. Het enige wat u hoeft te doen, is de flyer die u op de
naastliggende pagina vindt, achter de voorruit van uw auto te plaatsen.
Zo hoeft u geen parkeergeld te betalen.
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Verantwoordelijke uitgever: priester Koenraad Janssen

Zaterdag 30 mei
2026

Herdenkingsplechtigheid

1941 - 85 j. - 2026

OVERLIJDEN VAN

HERMAN WIJUNS

09.45uur - Verzamelen voor de ingang
van het oude kerkhof, Van
Heybeeckstraat 11, Merksem.

10 uur - Vertrek processie naar
de St.- Bartholomeuskerk.

11 uur - Plechtige Eucharistieviering
met aansluitend lof, voorgegaan door
Z.E.H. Emmanuel Ikeobi Vicaris-
Generaal van het Bisdom Antwerpen.

Vanaf 13 uur - elk uur vertoning over
het leven van Herman Wijns, in het St.-
Eduardus instituut. (Hier kan men een
maaltijd met drank verkrijgen aan
democratische prijzen.)

16 uur - Rozenhoedje aan het graf met
biechtgelegenheid.

Herinneringshuis, Van Heybeeckstraat
23, doorlopend geopend tot in de
avond.

Allen van harte welkom!
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10 Van Heybeeckstraat 23
Het Herinneringshuis, een museum over het leven van Herman Wijns.

2[] Van Heybeeckstraat 11
Hier vindt u het derde graf links van Herman, de plaats waar zijn ouders begraven
liggen.

3] Tweede graf van Herman Wijns
Hier werd hij in 1958 naartoe overgeplaatst, nadat zijn eerste graf te klein werd door
de vele dankplaatjes.

4[] Jaak de Boeckstraat 6
Voormalig Bartholomeusziekenhuis, waar Herman na zijn val verzorgd werd en later
ook overleed.

500 Bredabaan 422
Het geboortehuis van Herman en de voormalige beenhouwerij van zijn ouders.

6] Wuytslei 23
De tweede woning van gezin Wijns na het faillissement. Herman is hier ook na zijn
dood opgebaard geweest.

701 Bredabaan 380a
Cinema Astoria, waar moeder Wijns met de gekwetste Herman in haar armen
passeerde en werd geholpen door een Duitse onderofficier.

81 St. Bartholomeusstraat 1a
De kerk waar Herman regelmatig de mis diende en waar later ook zijn begrafenis
plaatsvond.

9] Borrewaterstraat 51
Hier gebeurde het verschrikkelijke ongeluk waarbij Herman levensbedreigend gewond
raakte. Naast hem, op nummer 53, woonde zijn goede vriend Willy Gommeren.

100 Broeder Frederikstraat 3
Het Sint-Eduardusinstituut waar Herman op school zat.

110) Gaston Berghmansdreef

Deze dreef werd op 16 oktober 2016 vernoemd naar Gaston Berghmans, de neef van
Herman Wijns. Ze verschilden vijf jaar in leeftijd en waren beiden geboren in maart
en overleden in mei.

19



Laat ons bidden

Gebed van ouders voor hun kinderen

Heer, onze God,
in uw hand leggen wij
de namen van onze kinderen.
Schrijf hen in de palm van uw hand
en vergeet hen niet.

Houd onze kinderen vast

wanneer wij, als ouders, hen moeten loslaten
en zij hun eigen weg gaan.

Mogen zij voortgaan op een vaste weg
en de levenswijze
die Christus ons heeft voorgeleefd
niet verlaten.

Wees voor hen
troost en bemoediging
wanneer zij eenzaam en bang zijn.

Blijf hen nabij
wanneer het donker wordt in hun leven
en zij de weg naar vrede

niet meer vinden.

Amen.




In memoriam

Met eerbied en dankbaarheid gedenken wij onze dierbare overledenen.
Hun namen staan geschreven in onze harten, hun levens verweven met
het onze. Wat zij voor ons betekenden, laat zich niet in enkele woorden
vangen. Zij waren vaders en moeders, broers en zussen, vrienden en
vriendinnen, medereizigers op de weg van het geloof.

Als christenen mogen wij leven vanuit de belofte dat de dood niet het
laatste woord heeft. Ons vertrouwen rust in Jezus Christus, die zei: “Ik
ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is
hij gestorven.” In dat geloof leggen wij onze geliefden in Gods handen.

Dankbaar noemen wij hun namen. Dankbaar voor wat zij ons hebben
geleerd over trouw, volharding en overgave. Dankbaar voor de kleine,
kostbare momenten die nu grote betekenis dragen. Hun leven was een
gave, hun herinnering een blijvende zegen.

Moge God ons nabij zijn in het gemis. Moge Hij ons de kracht geven
om verder te gaan in vertrouwen, totdat ook wij mogen verenigd

worden in Zijn liefde. Waar wij dan elkaar zullen weerzien.

Tot die dag bewaren wij hen in liefdevolle herinnering.
Voor altijd verbonden — in Christus.

Gedenken wij in gebed

Liliane Gebruers

Ze werd geboren op 12 juli 1935.
Overleden op 3 januari 2026.
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Samen in gebed

Elke eerste vrijdag om 10u. en derde dinsdag om 14u. bidden we het
rozenhoedje en zingen we enkele liederen bij het graf van Herman.

Bij slecht weer en vanaf november tot en met april bidden we bij het
bedje van Herman in het herinneringshuisje, Van Heybeeckstraat 23
Merksem.

Openingsuren en missen

Elke zaterdag is het herinneringshuis open van 10u tot 14u. Hier kan
men meer uitleg bekomen over Hermans’ leven en even bidden aan zijn
bedje. Kaarsen (die men ter plaatse kan laten branden) of een ander
aandenken zijn verkrijgbaar. Het graf van Herman Wijns is ALTIID vrij
te bezoeken, en is gelegen op de begraafplaats aan de Van
Heybeeckstraat eerste zijweg links.

U kan Missen laten opdragen voor uw intenties, aan te vragen via mail
of telefoon, tegen €10 per intentie. Elke zaterdagavond om 18u30 is er
een Heilige Misviering voor de Vrienden van Herman Wijns in de Onze-
Lieve-Vrouw van Smartenkerk te Merksem. Pastoor Bampsstraat 2.

Groepen voor geleid bezoek aan het graf of herinneringshuisje kunnen
steeds op afspraak ontvangen worden.
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Hoe dit boekje ontvangen

Dat kan! Het volstaat naam en adres door te geven. Wij vragen geen
abonnementsgeld, maar willen toch meegeven dat we met slechts €15
vier boekjes per jaar kunnen bekostigen.

Indien u geen Jonge Adel meer wenst te ontvangen, gelieve dit te laten
weten. U kan dit boekje ook digitaal ontvangen.

Vrienden van Herman Wijns vzw

Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem
Gsm: 0469 60 07 90 tussen 10u. en 18u.
(er kan steeds een boodschap worden 1ngesproken we bellen zo snel
mogelijk terug) ;
Webs1te WWW. Vrlendenhermanwuns be

Facebook Instagram

Giften

Giften en/of betaling bestellingen:
Bankrekening: IBAN: BE46 4141 1691 4136, BIC: KREDBEBB

op naam van “Vrienden van Herman Wijns vzw”
Vermelding: VRIJE GIFT EN/OF JE BESTELLING

Giften voor het steunfonds zaligverklaring enkel op:
Bankrekening: IBAN: BES5 4141 1691 4944, BIC: KREDBEBB
Vermelding: ZALIGVERKIL ARING

Oprechte dank voor Uw zo belangrijke steun!

VU: Priester Koenraad Janssen, voorzitter.
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GEBED OM HERMANS VOORSPRAAK

In de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Herman, ge hebt tijdens uw korte leven meegevoeld met het leed van de
anderen en hebt zelf van nabij kennis gemaakt met nood, pijn en
beproeving.

Ge hebt met een onwrikbaar kinderlijk vertrouwen tot God gebeden om
hulp en hebt verhoring gevonden.

Ge hebt, doelend op uw dienst bij het altaar, bemoedigend uw moeder
gezegd: 'Als ge iets aan O.-L.-Heer wilt vragen, zeg het tegen mij, ik zit er
het dichtste bij.'

Wij hopen dat de goede God u thans dicht bij zich heeft opgenomen in de
hemel.

Wij vragen u daar voor ons te bepleiten, de belangen van Gods rijk en van
de Kerk, maar ook wat ons na aan het hart ligt en ons zorgen baart ...
Mogen wij uw machtige voorspraak ondervinden bij God, Wie de kleinen

zo dierbaar zijn.
Laat ons U navolgen in uw nooit aflatend vertrouwen.
Dat wij met U altijd God mogen danken om zijn goedheid en ons veilig
weten in zijn hand.
Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons!
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